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Dagelijkse Schriftlezingen
Zondag 5 oktober Psalm 86
Maandag 6 oktober 2 Timoteiis 1:1-10
Dinsdag 7 oktober 2 Timotetis 1:11-18
Woensdag 8 oktober 2 Timotetis 2:1-13
Donderdag 9 oktober Psalm 119:145-152
Vrijdag 10 oktober Psalm 119:153-160
Zaterdag 11 oktober Psalm 119:161-168

Voorbede

1. Ontferm U over de ouderen en de eenzame mensen op Marken. Dat er altijd iemand voor hen is

die pijn in vreugde kan veranderen.

2. Leer ons eerbicd te hebben voor Uw schepping en dank U dat er mensen zijn die zich

bekommeren om dieren in nood.

3. Geef de bewoners in het Midden-Oosten het vermogen om een baken van hoop te vinden in het

toenemend oorlogsgeweld.

4. Geef wijsheid en inspiratie aan onze kerkenraad om een bloeiende kerk te maken voor jong en

oud.

5. Zegen de jeugdleiding. Geef hen moed en kracht om de weg van Jezus te volgen, ook al is deze

moeilijk en vol uitdagingen.

6. Troost allen die in rouw zijn. Dat 7ij troost mogen vinden in mooie herinneringen en zich

geborgen voelen in Uw hand.

7. Leer ons saamhorigheid te creéren en verschillen te respecteren in onze samenleving, zodat

iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

~ Aagtje Commandeur van Riel

i Zaterdag 4 oktober 2025 ]

Tijd van Gebed: donderdag 2 oktober 2025 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom!
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Meditatie _.."Ik geloof in de Heilige Geest”.... Lezen 1 Korintiérs 12

* _en niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer’, behalve door toedoen van
de Heilige Geest” (vers 3b).

Het nieuwe jaarthema van de PKN is: ‘Kijk! Laat je verrassen door Gods Geest'.

Het was ook het thema van de jeugddienst afgelopen zondag in de kerk..

Een prachtig thema, maar volgens de preses van de generale synode, Trijnie Bouw vinden veel
mensen de heilige Geest toch een beetje ingewikkeld.

Men denkt dan vaak aan vreemde klanken spreken, spontaan opstaan om profetieén uit te
spreken of uit te leggen, op de grond vallen ('vallen in de Geest)) tijdens de dienst, enz.

Dit soort ervaringen roept een zeker ongemak op bij mensen binnen de PKN.

Dat is meer iets voor een pinkstergemeente, waar veel nadruk ligt op het werk van de heilige
Geest, zo denkt men. |

Wie gewend is aan een strakke liturgie en een ingetogen kerkdienst kan in een
pinkstergemeente zomaar een gevoel van vervreemding ervaren, zegt Trijnie Bouw.

En toch ging het eerste pinksterfeest, daar in Jeruzalem gepaard met wind en viammen en
discipelen die ineens in andere talen spraken (lees Handelingen 2).

Was dat alleen toen of kunnen we ook vandaag nog worden uitgenodigd om de Geest te
ervaren en zo te zien hoe God in de wereld aan het werk is?

Wie of wat is de Geest eigenlijk?

In de Apostolische geloofsbelijdenis wordt er maar één zin aan de heilige Geest gewijd.
Er staat alleen dat we in de heilige Geest geloven (zie de titel van de meditatie).

Al in het tweede vers van de Bijbel (Genesis 1:2) komt de Geest van God ter sprake (....over
het water zweefde Gods Geest).

Die Geest is de Geest van God de Vader en ook de Geest van Jezus.

Bij zijn afscheid kondigt Jezus de komst van de Geest aan ('Ik laat jullie niet als wezen
achter. Ik kom bij jullie terug’ (Johannes 14:18).

De Geest is dus bovenal de aanwezigheid van Jezus onder ons en in ons.

In het bovenstaande vers uit 1 Korintiérs 12 wordt duidelijk dat niemand kan zeggen:
Jezus is de Heer' dan door toedoen van de heilige Geest.

Als je gelooft in Jezus als Heer, dan is de heilige Geest in jou. Op de eerste pinksterdag
kwamen volgens de Bijbei wel 3000 mensen tot die conclusie.

Mensen ervaren de heilige Geest op verschillende manieren, soms door de rust en vrede in
hun hart terwijl de omstandigheden eigenlijk anders zouden doen

verwachten, of als ze zingen of bidden of omdat ze iemand

anders helpen en daar vreugde bij ervaren of zelf onverwachts

geholpen te worden.

We hebben niet perse hele bijzondere ervaringen nodig, zoals _
spreken in tongen, profetieén krijgen, mensen hun speciale gaven 7
zien gebruiken om de heilige Geest aan het werk te zien. e
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We moeten die bijzondere ervaringen natuurlijk ook niet ontkennen, omdat het ons vreemd

is.

Het nieuwe jaarthema van de PKN (2025/2026) zegt dat we moeten ki jken (opmerkzaam
moeten zijn) om te zien waar de Geest aan het werk is.

Soms kan het je verrassen, zoals een paar weken geleden toen er ineens 14 jongeren van rond
de twintig jaar naar onze kerkdienst kwamen, er een jonge dominee op de preekstoel stond en
een jonge organist achter het orgel zat.

Tk voelde me helemaal blij worden en met mij nog veel meer mensen in de kerk.

Kijk, dacht ik, er is toch nog wel interesse bij jongeren veor het geloof, voor de boodschap
van Jezus Christus. En hoe kan dat anders dan door de heilige Geest?

Jannie Visser- de Groot

Eredienst PG Marken 5.10.25vm
Zingen Ps. 85:3,4
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Ambtelijke handdruk (groet). U neemt plaats op de preekstoel of achter de liturgische
tafel. De gemeente gaat staan.

Stil gebed
Votum en groet

Gebed van verootmoediging

zingen L 1008:1,3

Opdracht

zingen L 321

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Esther 4: 1-17 (door ouderling van dienst)
Lied Ps. 86:1,7

Schriftlezing : Mat 5: 13-16 (door ouderling van dienst)
Verkondiging

Lied L 834
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (Toelichting door de diaken van dienst)

Dankgebed en voorbeden
Lied 726:1,2,6

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b




De opbrengst van de collecte in de startdienst van het jeugdwerk van zondag
28 september 2025 voor ‘Villa Pardoes’ heeft opgebracht EUR 229,10.

Hartelijk dank

COLLECTE Kerk in Actie voor Jong Protestant

De diaconale collecte van komende zondag is bestemd voor het jeugdwerk van de
Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig
Kliederkerk georganiseerd en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de
kiiederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig.
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met
bijbeiverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.

“Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.” Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe
gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten
te vinden. Kliederkerk is dus een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve
manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen “kliederen”
en samen vieren zijn de hoofdingrediénten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is
een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond
hebben, aan te spreken. Daarmee blijkt kiiederkerk duidelijk in een brede behoefte te
voorzien. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk en help mee
om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende
generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen en kennis maken met de
boodschap van onze Heer.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Sponsor ZENDING OVER GRENZEN

Afgelopen augustus ontvingen wij van Zending over Grenzen de vraag of wij naast ons
adoptiekind (Iana) en onze adoptiefamilie (oma Nadka en haar inmiddels 8-jarige kleinzoon
Samuil) een derde kind willen gaan ondersteuncn. Dit, omdat het aantal sponsoren de laatste
Jaren is afgenomen, vooral door overlijden van oudere sponsoren. Daarvoor in de plaats zijn
er te weinig nieuwe sponsoren bij gekomen.

Omdat wij als diaconie weten hoe gericht en goed de gelden van Zending over Grenzen
worden besteed en in welke deplorabele omstandigheden de kinderen en gezinnen die zj
teunen verkeren, hebben wij besloten hierop positief te reageren.

De hulp van Zending over Grenzen is meervoudig: materiéle hulp, educatieve en emotionele
begeleiding en pastorale aandacht.

Zij richten zich met namen op kinderen die door armoede in een risicovolle gezinssituatie
wonen. De armoede maakt deze kinderen extra kwetsbaar.

Ook onderstcuncn zij kinderen uit gebroken of ontwrichte gezinnen
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Déze hulp is erop gericht om te voorkomen dat deze kinderen ontsporen en/of op straat gaan
zwerven. Alle hulp wordt geboden in samenwerking met plaatselijk werkende
maatschappelijk werkers, die ook scholen en omgeving bij de hulp betrekken.

Ons derde sponsorkind heet Artem en woont in Oekraine. Hierbij ziet u zijn foto.

Deze hangt ook in de kerk.

Artem is een rustige en verlegen jongen van 8 jaar. Zijn ouders hebben geen baan en hebben
financiéle zorgen. Maar ze doen hun best om goed voor Artem en zijn 2 zussen te zorgen. Ze
wonen in Danchymist, een dorp ten
noorden van Rivne. Het ligt in een nieuw
werkgebied van Zending over Grenzen,
waar ze nog maar pas een
sponsorprogramma hebben opgestart.

Artem heeft een goed geheugen en leert
gemakkelijk. Helaas heeft hij last van
allergieén en ook wordt hij soms gepest
op school. Dat vindt hij heel erg. Op de
zondagschool nemen een aantal jongens
het vaak voor hem op, daar heeft hij het
dientengevolge meer naar zijn zin. Op
school is sport zijn favoriete vak.

De Oekraiense maatschappelijk werker
en lokaal medewerker van Zending over
Grenzen (Oleksandr Stetsyuk) bezockt :
Artem en zijn familie thuis. Hij is codrdinator van de regio waar ook Danchymist in ligt.

Het doet kinderen en hun families heel goed om te weten dat iemand uit een ver land aan hen
denkt en voor hen bidt. Onze steun is dus nict alleen maar financieel belangrijk, maar zeker
ook mentaal.

1

De Diaconie

De 2deHandsmarkt was een doorslaand succes mede dankzij jullie!
Wij willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen.

Na 3 jaar lang kienen, een bazar en 2*Handsmarkten kunnen wij nu een bedrag van 50.000 euro overboeken
naar de Protestantse kerk.

Wij zijn heel blij met dit resultaat.

De kiencommissie
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Beste gemeenteleden,

van vrijdag 13 t/m zondag 15 februari 2026 (van vrijdag eind van de middag tot
zondag rond half 3) willen we weer een weekend organiseren vanuit de Gemeente
Groei Groep naar De Markestee in Blesdijke (zuid-oost Friesland).

Er gaan al wat mensen mee uit de gemeente, niet alleen mensen uit de 6G6Groep.
Er kunnen nog een aantal mensen bij.

Activiteiten: O e
(waar je aan 6N D

mee kunt doen)
praten zingen gezelschapsspelleties Wandelen

Zatermiddag ben je vrij en kun je iets naar eigen keuze doen.
We zouden het leuk vinden als er nog wat meer mensen meegaan, het is altijd erg
gezellig.

Heb je belangstelling dan kun je contact opnemen met
Aaltje Maas B 06-20902677

Beste allemaal,
Een ongeluk zit in een klein hoekje, in mijn geval klein stoepje.

Op 1 september, vroeg in de morgen op weg naar werk, ben ik bij de pontin
Amsterdam Noord met mijn racefiets tegen een stoepje aangereden.

Hierdoor ben ik lelijk ten val gekomen en heb daarbij de kop van mijn heupgewricht
gebroken.

Ik ben diezelfde dag nog geopereerd en ben wat titanium schroeven en plaat rijker.
Het herstel met krukken zal ongeveer 6 weken duren en ben druk met de revalidatie
bezig.

De kaarten, bloemen, biefstukjes, fruitmandjes, ballonnen, cadeaukaarten en

bezoekjes doen mijn goed.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die aan mij heeft gedacht de afgelopen weken.

Voorlopig strompel ik nog voort op krukken, maar over een paar weken hoop ik weer
te mogen fietsen.

Groet,
Jaap Schipper
Kerkbuurt 189
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Voor Elkaar op Marken - Samen sta je sterker

Op Marken zorgen we voor elkaar. Lettertijk.

“Voor Elkaar op Marken”, onderdeel van de werkgroep Zorg en Welzijn van de Eilandraad, is
trots op alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dankzij hun inzet
kunnen wij allerlei diensten aanbieden, speciaal voor onze dorpsgenoten die net even dat extra
steuntje kunnen gebruiken.

Of het nu gaat om een boodschap, een praatje, hulp bij de computer, begeleiding naar een
ziekenhuisafspraak, ondersteuning bij administratie, verzorging van huisdieren of een klein
klusje in en om het huis —wij staan voor u klaar.

Maar we willen méér betekenen!

We merken dat er behoefte is aan verbinding en een tuisterend oor. Daarom denken we aan
het opzetten van kleine groepjes waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen
kunnen delen. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers: Zorgen voor een ander is waardevol, maar 0ok
intensief.

Hoe fijn is het om in een huiselijke sfeer met een paar anderen te praten die hetzelfde
meemaken? Even stoom afblazen, elkaar begrijpen en samen naar mogelijkheden kijken. Er zijn
al een aantal personen die hiervoor openstaan.

Ook denken we aan gezellig samen eten in klein verband. Want samen aan tafel gaan verbindt
en maakt blij. En wie weet... een keer met elkaar naar een terrasje of tuincentrum?

Heeft u ideeén, wensen of wilt u meedoen?
Laat het ons weten. U bent van harte welkom.

Voor etkaar. Met elkaar. Op Marken.

Aaltje Zeeman & let ter Braack
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Doneer uw Postcode Cadeaukaart aan de Voedselbank
Inleveren van de cadeaukaarten kan t/m dinsdag 14 oktober 2025

Alle deelnemers aan de Nationﬁie Pos'tcoﬂde Ldterij hebben een
cadeaukaart groot € 15,00 mogen ontvangen. Deze is te besteden bij

supermarkt Albert Heijn.

Nu kregen wij, Trijntje Boes & Willy Uithuisje, van vele personen
(wederom) de vraag, of zij de cadeaukaart kunnen doneren aan de
voedselbank, De dames willen daar wel gevolg aan geven.

Een ieder die de cadeaukaart wil doneren kan deze inleveren bij:
Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12
of
Willy Uithuisje, Buurterstraat 8

Vergeet niet de kaart te activeren, anders kan de kaart niet gebruikt
worden. Voor het activeren verwijzen wij u naar:
https://genietvantgoede.postcodeloterij.nV/kaart-activeren of via
0800-1545. De geactiveerde cadeaukaart is geldig van maandag 29

september tot en met zondag 19 oktober 2025.

U kunt cadeaukaarten inleveren tot en met dinsdag 14 oktober .
Vervolgens willen de dames de cadeaukaarten verzilveren en de
pakketten bij de Voedselbank in Purmerend gaan brengen.

De gemeente Waterland valt ook onder de Voedselbank in Purmerend
aan de Van IJsendijkstraat 164A.

Groeten, Trijntje & Willy




